
Nu al noteren in je agenda,  

dit wil je niet missen 

… 

 

 

 

 

 

 

 

- viering 10.30 u. 

met receptie op z’n 

‘Terekens’ 

Beste geloofsgenoot, 

Welkom op het overleg van de geloofsgemeen-

schap van Tereken: DONDERDAG 30 mei in 

de vergaderzaal van “Ons Huis” Schoolstraat 

270 B. Welkom vanaf 19u45, start om 20u, 

einde van ons overleg rond de klok van 22 uur. 

Jouw inbreng is van groot belang! 

 

In de grote parochie moet een "pastoraal plan" 

voor de komende zes jaar opgemaakt worden, 

dit omdat de overheid een nieuw 

"kerkenbeleidsplan" nodig heeft. Een goede 

aanleiding om voor onszelf één en ander op 

een rijtje te zetten als geloofsgemeenschap 

van Tereken. We bekijken dit voor elk van de 

vijf pijlers: liturgie, verkondiging, diaconie, 

gemeenschapsvorming, praktische zaken: 

Wat is onze sterkte? 

Welke kansen zien we voor onze  

geloofsgemeenschap en voor onze  

'grote' parochie voor de komende zes jaar? 

Hoe kunnen we dat realiseren?  

Wie, wat, … hebben we daarvoor nodig? 

… 

Verder horen we of er nieuws is vanuit onze 

geloofsgemeenschap, de kerkraad, de VZW's, 

de parochie in Sint-Niklaas en horen we wie 

wat nog kwijt wil. 

WE HOPEN DAT JE ERBIJ BENT! 

Pinksteren eucharistieviering 
19 mei 2024 

 

Kom in je ritme 
 

 
 

We gedenken 

 

Lied 

Verwelkoming en kruisteken 

 

Je merkt het bij kinderen,  

ze houden van ritme  … 

 

De Geest, die mensen wakker blaast  

als een stormwind bij een bosbrand 

als een blaasbalg in een smidse,  

heeft een kracht die ons verbaast, 

laat ons, mensen, rechtop leven,  

onze blik op u gericht 

laat de oude mens verdwijnen,  

adem vuur in ons gezicht ! 

Vonken van vuur, vuur in ons hart ! 

God onze Heer,  

schenk ons Uw kracht ! 

Daarvoor willen we bidden  

en samen zijn  

in de naam van de Vader,  

de Zoon en de Heilige Geest. 

 

Welkom 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebed om nabijheid 

 

De ene dag is ons leven volop in de zomer  

en gaat alles voor de wind. 

We zijn vol enthousiasme over onszelf 

en daardoor hebben we soms te weinig  

aandacht en tijd voor hen die een donkere  

periode van hun leven doormaken. 

Wees ons dan nabij, God … 

De andere dag is alsof we in de herfst zijn  

van ons leven, 

we zijn wispelturig en kunnen  

geen keuzes maken en daardoor zijn we  

geen enthousiaste mensen die getuigen 

van Jouw blijde boodschap. 

Wees ons dan nabij, God ... 

 

Heer wees mijn kracht … 
 

Soms is het winter in ons leven,  

lijkt alles doelloos, zinloos. 

We hebben dan geen vertrouwen meer  

in onszelf, in elkander en in God. 

We geloven niet meer dat na de winter  

de lente komt. 

Wees ons dan nabij, God ... 

 

Heer wees mijn kracht … 
 

Eer aan God  

 

Openingsgebed  

 

Zoals de hartslag  

en het ritme van de ademhaling 

elke minuut van ons leven  

bij ons zijn, 

zo ben ook Jij onlosmakelijk  

met ons binnenste vervlochten, God. 

In deze viering willen we  

met de hele gemeenschap, 

Jouw ritme weer op het spoor komen, 

Jouw ritme doorgeven aan elkaar 

en dansen op de tonen van Jouw Liefde. 

  Vredeswens 

 

Sjaloom is het ritme waarop God  

deze wereld gedroomd en geschapen heeft … 

 

Communie 

Lied (derde strofe: De Geest van God) 

 

In stilte werkt de Geest van God, 

stuwt voort met zachte krachten, 

een wijze moeder die ons hoedt, 

een bron van goede machten. 

Zij geeft ons moed om door te gaan, 

doet mensen weer elkaar verstaan, 

omgeeft ons als een mantel. 

 

Slotgebed  

 

God, altijd weer opnieuw gebeurt het  

dat mensen hun ritme vinden 

als gij uw Geest over hen uitstort. 

Zend hem neer over ons,  

uw kerk in deze dagen, 

Zodat iedereen trots durft te zijn  

op het eigen ritme en dat van anderen  

weet te waarderen en respecteren 

Dat vragen wij door Christus, onze Heer.  

Amen. 

 

Zending en zegen 

 

Mededelingen 

 

                       Pinksteren 

 
Ik leef. 

'Ik leef', zei ik, 'ik leef'  

en ik hoorde dat ik het zei 

maar plots'ling dacht ik:  

'Neen, niet ik maar er leeft "iets" in mij ...' 

 
Het is dat wonderbaarlijke "iets"  

dat zorgt dat ik besta 

en ik?  

Nou ja, ik ben er wel, maar ach ...  

ik kom en ga. 

 
Want als mijn 'tikje' niet meer slaat  

dan staat mijn 'ikje' stop 

maar het grote "iets" dat blijft en blijft 

dat "iets" dat houdt niet op. 

 
En of ik zing of fluit of fiets,  

rechtop zit in mijn bed 

ik voel van binnen steeds dat "iets"  

mij in beweging zet. 
Toon Hermans 



  Gebed over de gaven 

 

Goede God, 

als teken van onze dankbaarheid 

bieden wij U deze gaven aan: 

brood: omdat Gij zelf brood  

voor de mensen wilt zijn; 

wijn: omdat Gij zelf  

vreugdedrank wilt zijn 

en omdat het Uw droom is 

dat wij met elkaar verbonden blijven  

en elkaar ‘ritme’ geven. 

Laat deze gaven 

in ons uw Geest wakker houden. 

Dit vragen wij U, door Christus,  

uw Zoon en onze Heer. 

Amen. 

 

Eucharistisch gebed 

 

God, onze Heer en onze Vader, 

wij komen U danken, U loven … 

Gij zijt het begin en het einde van alles. 

 

Uw Zoon is mens geworden zoals wij. 

Hij heeft ons geleerd wie wij zijn: 

Mensen op weg naar U,  

naar uw geluk en uw vrede. 

Van U verwachten wij al wat goed is. 

 

Daarom zeggen wij samen:  

Heilig, heilig, heilig, … 

 

Goede Vader ... 

Blijf dit doen om Mij te gedenken. 

 

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood  

en wij belijden tot Gij wederkeert  

dat Gij verrezen zijt. 

 

Dankbaar gedenken wij in dit samenzijn … 

Laat ons door deze viering  

sterker vertrouwen in het leven,  

in de vriendschap en de goedheid. 

 

Dan zal uw Rijk van vrede  

en gerechtigheid groeien 

en zullen wij uw Naam prijzen  

en U danken om uw grote gave. 

Heer, onze God, in Jezus uw Zoon  

is uw Naam geprezen voor altijd. 

Amen.  

 

Onze Vader 

Niet alleen vandaag, 

maar elke week weer  

als wij hier samenkomen. 

Zo blijven we geestdriftige mensen, 

aanstekelijk en enthousiast in Jouw naam. 

 

Luistermoment 
 
Je ritme even kwijt zijn.   

Het overkwam ook de apostelen.  

En soms heb je dan iets nodig,  

iets dat je aanspoort om  

ook als het even moeilijk gaat  

door te gaan en weer je ritme  

en energie te vinden door mensen,  

dingen … de Heilige Geest.  

Een ‘helper’ die ons weer positief doet kijken, 

die ons doet begrijpen  

wat eerder onbegrijpbaar was,  

die ons helpt om weer aan de slag te gaan. 

 

Lezing  Handelingen 2,1-11 

 

Moment voor de kinderen 

De Geest van God is als een vuur, 
als vlammen fel bewogen, 

verterend wat aan onrecht leeft, 
een gloed vol mededogen. 

Een vonk van hoop in onze nacht, 
een wenkend licht dat op ons wacht 

een warmt' in hart en ogen. 
 

 

 

 

 

 

 

Evangelie  Joh. 15, 26-27; 16,12-15 
 

Homilie 



 Geloofsbelijdenis 

 

Er is een tijd om te baren  

en een tijd om te sterven, 

een tijd om te planten  

en een tijd om wat geplant is, te oogsten. 

Een tijd om te doden  

en een tijd om te genezen, 

een tijd om af te breken  

en een tijd om op te bouwen. 

Een tijd om te huilen  

en een tijd om te lachen, 

een tijd om te rouwen  

en een tijd om te dansen. 

Een tijd om stenen weg te gooien  

en een tijd om stenen te verzamelen, 

een tijd om te omhelzen  

en een tijd om van omhelzen af te zien. 

Een tijd om te zoeken  

en een tijd om te verliezen, 

een tijd om te bewaren  

en een tijd om weg te doen. 

Een tijd om stuk te scheuren  

en een tijd om te herstellen, 

een tijd om te zwijgen  

en een tijd om te spreken. 

Een tijd om lief te hebben  

en een tijd om te haten, 

een tijd voor oorlog  

en een tijd voor vrede. 

 

Voorbeden 

 

We bidden voor mensen  

die omwille van hun beroep 

steeds moeten klaar staan  

om anderen te helpen en te ondersteunen, 

dat ze in de komende weken  

de kans krijgen 

om met hun familie van mooie momenten  

te kunnen genieten 

om zo nieuwe krachten op te doen. 

We bidden voor mensen  

die geen uitzicht hebben op de dag van morgen: 

zieken, gevangenen, vluchtelingen en zwervers: 

dat een beetje aandacht of een kleine attentie  

van een medemens wat zon en hoop  

mag brengen in hun donkere bestaan. 

 Zend uw Geest ... 

 We bidden voor onszelf  

dat wij een evenwichtig ritme vinden  

tussen inzit en inkeer, tussen werken en rust 

en dat wij steeds weer  

mogen bewogen worden door Gods Geest 

die de angst uit ons hart wegneemt  

en moed en kracht geeft 

om te blijven geloven  

in de medemens en het leven. 

 Zend uw Geest ... 
 

We bidden voor mensen  

van wie we moesten afscheid nemen 

en die  we voortdurend missen … 

Laat ons hen blijvend ‘warm’ herinneren. 

 Zend uw Geest ... 
 

Offerande  

 

Dankjewel voor jouw 

gift tvv de VZW  

Pastorale Animatie: 

dus voor onze pastor 

ter plaatse 

 

 


